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VISIE 

Door het leven vanuit een joods-christelijke, een contemplatief 

monastieke levenshouding in het bijzonder, te benaderen, kan men 

aan den lijve gaan ontdekken dat ‘allen één zijn’. Dit kan een 

mens doen groeien in de mate waarin het eigen leven dit 

eenheidsbewustzijn vormgeeft en eraan bijdraagt dat de 

samenleving hiervan een steeds vollediger uitdrukking is. 

Omgekeerd kan dit weer bijdragen aan een fris begrijpen van de 

essentie van een ‘joods-christelijke en contemplatief monastieke 

levenshouding’.       

 

MISSIE 

Jan XVII acht zich geroepen mee te bouwen aan een wereld waarin 

het besef ‘dat allen één zijn’ volledig in de samenleving is 

geïntegreerd en niet langer exclusief weggelegd voor bepaalde, 

afgezonderde groepen die deze houding op bepaalde, afgezonderde 

plekken beoefenen.  

 

STRATEGIE 

Op de weg naar een wereld waarin iedereen, overal, één is, 

vervult Jan XVII de rol van oefenschool: een be-proefplaats om 

de joods-christelijke en contemplatief monastieke leringen en 

tradities in alle vrijheid op hun actuele betekenis te 

onderzoeken. Al doende. Dus door ze te beoefenen en er zo nieuwe 

wegen en woorden voor te ontdekken. Dat wat het leven aanreikt, 

zoals bijvoorbeeld het beheer en de exploitatie van ZeeVELD, is 

daartoe de oefenomgeving.  

 


